
Narbonne. 
  
Ieder seizoen de op een na laatste ochtendlossing. De weer goden waren deze keer 
de duiven niet goed gezind. Niet de warmte was deze keer de spelbreker, maar over 
heel de oost lijn was het knudde met de buien. 
  
Er moest op vrijdag gelost worden, maar dat draaide uit op uitstel. Zaterdag was het 
de N.P.O. die direct al wist te melden dat er werd uitgesteld tot maandag. Op 
maandagmorgen werden de duiven om 7.15  gelost na 6 dagen mand. De grote 
vraag is dan: Wat is er nog over van de motivatie waarmee de duiven op pad zijn 
gestuurd. 
  
Het weer tijdens de lossing was licht bewolkt en wind stil. Onderweg op de vlieglijn 
ging de wind hoofdzakelijk waaien uit noordwest. Dat betekende dat er geen duiven 
de eindstreep konden halen voor donker. In de vooravond vielen er ook maar 
mondjesmaat duiven in Frankrijk, en een paar duiven in België. 
  
Op zaterdagmorgen zat Hugo Batenburg al vroeg voor het hok. Er begonnen om die 
tijd voorzichtig wat duiven in België te vallen. Hugo vroeg aan zijn mede wachter: 
Wat doen we hier eigenlijk? Het kan nog niet….. het is nog niet eens goed licht. 
  
Hij had het nog maar net gezegd, of plots kwam er hoog uit de donkere lucht een 
klein bont duifje aan gestormd. Ze was zeer duidelijk te zien tegen de donkere 
wolkenlucht, want ze is bijna helemaal wit. Dit kan niet anders dan de 711 zijn, waren 
de woorden van Hugo. En ja hoor, ze wist om 5.54.33 het systeem te laten piepen. 
  
Ze was op eitjes van een dag of 12 op pad gestuurd, en de 6 dagen mand had haar 
motivatie niet geschaad. Ze had de afstand van 952 km afgelegd, met een snelheid 
van 1013 mpm. Ze was daarmee de enige duif in Nederland die boven de 1000 mpm 
bleef. Maar waarom kon het niet anders dan de 24-8397711 zijn. 
Een klein bont duivinnetje niet groter dan een grote spreeuw zoals Hugo het vertelde. 
  
Dat komt zo: Twee jaar terug won Ad Fortuin Perpignan op een zelfde manier. 
Nog weinig duiven in België en dan plots de eerste nationaal in Zuid-Holland. 
Deze duif heeft Hugo toen aangeschaft samen met de ouders, in de hoop ook eens 
zo iets mee te maken. Nou dat was een gouden aankoop, want de 711 is een volle 
zus van de eerste nationaal van Perpignan. Het was dan ook de mooiste aankomst 
in het rijke duiven leven van de Comb. Batenburg v.d. Merwe. 
  
Heren, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie namens alle deelnemers 
van het Samenspel Noord en Zuid Holland. Jullie mogen na de huldiging van Dax nu 
nog een keer naar voren komen om gehuldigd te worden voor de vlucht vanuit 
Narbonne. Dus we zien jullie op 1 november op de feestmiddag/avond in Oud Ade. 
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